
Frits Aarts

* 23 augustus 1930  -   † 17 februari 2019



Die ik lief heb ga ik verlaten
Die ik lief had daar ga ik naar toe

Ons pap is thuis. U bent welkom om afscheid van hem te
nemen op donderdag 21 februari tussen 19.00 en 20.30 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 22 februari om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Naam Jezus te
Lierop, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het
parochiekerkhof.

Samenkomst in de kerk, waar vanaf 10.00 uur gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede wat hij
ons heeft gegeven, delen wij u mede dat onverwachts is
overleden, onze lieve zorgzame vader en altijd opgewekte en
trotse opa

Frits Aarts
echtgenoot van

An Aarts-van de Ven †

Asten, 23 augustus 1930
Lierop, 17 februari 2019

                      Lierop:   Angela en Harrie Gubbels-Aarts
                                     Harm
                                     Marc
                                     Thijs
                                     Jeroen

                      Asten:    Yvonne en Henk Meulendijks-Aarts
                                     Lisanne en Wout
                                     Marieke

Luitenakker 18 
5715 BX Lierop


