Als het lichaam niet meer wil

en het leven wordt een lijden

kan men voor het sterven dankbaar zijn
omdat het komt als een bevrijden.

Dankbaar voor zijn lange leven te midden van ons delen wij u mede dat,
in zijn eigen vertrouwde omgeving, van ons is heengegaan onze broer, schoonbroer en oom

Toon van de Ven

v Lierop, 25 april 1940  t Lierop, 27 juli 2022

Wat achterblijft is de herinnering aan iemand die ons zeer dierbaar was.

Familie van de Ven
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