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“Na de wedstrijd tegen Someren was de sfeer in het team toch nog goed. Het
was namelijk kermis dus iedereen bleef lang in de kantine om daarna samen
naar de kroeg te gaan. Job, u weet wel, die man die zichzelf rugklachten kan
niezen, gaf toen nog een bemoedigende speech in café de uil.

Voor velen zijn de bekerwedstrijden toch een soort van oefenwedstrijden,
maar nu begon het echte werk; de competitie. Een wedstrijd tegen De Braak 6
moest de start zijn van de weg naar het kampioenschap

Tijdens de wedstrijdbespreking sloeg coach Janno hard met zijn vuist op tafel
en gaf de spelers mee dat er deze week toch echt uit een ander vaatje getapt
moest worden. Met Maarten, bas en Max weer uitgerust terug van vakantie
stond er wel weer een echte voorhoede. Dat beloofd veel goeds.

Al heel vroeg in de wedstrijd kreeg centrale verdediger Luc de bal ingespeeld,
hij gaf een perfecte dieptebal en... Goal! Helaas was die dieptebal op de spits
van de Braak en stond Lierop dus al gauw 1-0 achter.

Even later kreeg Lierop een corner. Tom ging achter de bal staan en gaf de bal
perfect voor op de inlopende Wout die kiezelhard binnenkopte. Daarna kwam
Maarten in duel met de back van de Braak, die viel en Maarten kwam met zijn
schoen tegen het hoofd van de back. De schreeuw die daarop volgde om
Maarten een kaart aan te naaien was oscar-waardig. Hij kreeg er alleen een
vrije trap mee.

Meteen na die vrije trap veroverde Lierop de bal en via een mooie aanval
schoot Maarten door een assist van Bas de bal hard in de touwen. 1-2!

Bas kreeg daarna nog een grote kans, maar het leek dat hij zijn vorm aan het
zwembad in Spanje had laten liggen. Ook Max zijn inbreng was matig, zijn
scorend vermogen lag nog in een tentje op de Noorse Fjorden.

Waar De Braak in de 1e helft Lierop met de nodige Helmondse bluf bang
probeerde te maken was daar in de 2e helft weinig meer van te zien. Al vrij snel
gooide Lierop de wedstrijd op slot. Maarten maakte op aangeven van Bas de 1-
3 en Rik scoorde op aangeven van Maarten de 1-4



Toen gaf de Braak er helemaal de brui aan.

Uiteindelijk scoorde Maarten nog 2x, Rik 2x en Bas nog 1x. Het werd zelfs
genant toen Rik bij de 1-8 en 1-9 de “SIUUU!!!” inzette.

Einduitslag 1-9! De weg naar het kampioenschap is ingezet.

We zien jullie graag zondag om 11:30 op de Renkant voor de volgende
wedstrijd tegen Liessel 3.”



