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We waren door SV Someren verplaatst van het hoofdveld naar een of ander
weiland dat slecht vermomd was als voetbalveld. De grasmat was slecht en het
spel daardoor rommelig. Hoogtepunt van het eerste kwartier was dat linksback
Daan zich in de veertiende (!) minuut moest laten wisselen vanwege kramp.
We zijn het van Daan gewend dat hij zich af en toe moet laten wisselen anwege
fysieke (of conditionele) klachten, maar minuut veertien was ook voor Daan
een personal record.

Het rommelige spel van Lierop 4 was voor Bjarne reden om in te grijpen. Een
tactische omzetting was het gevolg en daarvoor werd Rik van Berlo
geslachtofferd. Een zakelijke zet van Bjarne, die het voetbal beschouwt als een
schaakspel. Het tactische vernuft was overigens niet aan de bank af te zien. De
kroeg in Lierop is weliswaar gesloten, maar de bank van Lierop 4 deed er in de
eerste helft niet veel voor onder.

Lierop 4 had in de eerste helft het overwicht en dat resulteerde in de 0-1.
Doelpuntenmaker was “Ed”. Ed heeft ons al vaker dit seizoen geholpen. Sterker
nog, mogelijk heeft Ed al meer goals gemaakt dit seizoen dan onze linksbuiten
Max. Vraag is echter of dit een prestatie is.

Kort na de 0-1 ging center back Mart op avontuur. Hier was hij op
zaterdagmiddag in de kroeg mee begonnen en zondag niet mee gestopt.
Terecht, want na een geweldige dribbel slingert hij de bal voor en spits Bas
maakt ijskoud af: 0-2.

0-2 was ook de ruststand. Onderweg naar de kleedkamer ging het vooral over
de loopactie van Job. Hier zat letterlijk alles in (behalve snelheid), maar de
geniale loopactie is helaas niemand opgevallen op de bank na. In de
kleedkamer was het vlagger Koen die een treffende analyse had: dra-ma-tisch.
Met deze rake woorden én boodschap van Koen gingen de mannen weer de
wei in.

De tweede helft werd het niet echt beter. Someren was weliswaar niet
gevaarlijk, maar Lierop creéerde ronduit weinig. Gelukkig was het onze



twaalfde man Ed die ons een zetje in de rug gaf. Nul drie voor Lierop.
Aanvallend hoogtepunt van de tweede helft was de kopbal van spits Rik. Na
een voorzet zweefde Rik enkele seconden in de lucht (hij zal zelf waarschijnlijk
zeggen dat het minuten waren) en kopte hij de bal diagonaal in de rechterhoek.
Prachtig (0-4).

Na de 0-4 vond Lierop het wel best. Dat gold niet voor Sjoerd. Waar rechtsback
en reservekeeper Blow het wél lukt om de nul te houden, heeft Sjoerd daar wat
meer moeite mee. Het begint Sjoerd mentaal inmiddels te pijnigen. Helaas
mocht het deze zondag wéér niet lukken. Na een overtreding van Daan in de
zestien wees de scheidsrechter naar de stip: penalty. Sjoerd pakte de

penalty in eerste instantie. Knap, maar helaas ging de rebound erin (hetgeen
tot gelach van de bank leidde). Enige vraag die onbeantwoord blijft is de
volgende: had Blow de rebound wel gepakt? We zullen het helaas nooit weten.

1-4 was ook de eindstand en hiermee ligt Lierop 4 nog steeds op koers om
kampioen te worden. In het dorp (en eigenlijk de hele provincie/het hele land)
begint het (eventuele) kampioenschap van Lierop 4 ook meer te leven. Menig
persoon heeft zich al gemeld om een sponsorbijdrage te doen aan ons
kampioenschap. Logisch, want Lierop 4 is qua commercieel een aantrekkelijk
merk aan het worden. De TC van Lierop 4 is zich nog aan het beraden over
eventuele sponsoracties en hier wordt nog op teruggekomen.

Op naar de volgende: zondag 17 maart staat Deurne te wachten...



