Vervolg wedstrijdverslag Lierop 4 —Someren 7
Auteur: Maarten van den Einden

... Na een korte warming-up (een paar keer op en neer hobbelen en wat ballen
op goal jassen) vonden we het een goed idee om de wedstrijd eerder te
beginnen. Ondanks de zware benen en wazige blikken begon Lierop 4
verrassend goed aan de wedstrijd. De eerste kansen waren voor Lierop. Waar
Max tot drie keer toe pech had en de keeper van Someren een paar goede
reddingen had, lukte het Tom wel. Na een slimme steekpass van Rob, die met
chirurgische precisie de verdediging van Someren 7 openbrak, schoof Tom de
bal beheerst langs de keeper: 1-0. De rest van de eerste helft bleef Lierop de
bovenliggende partij, al was het tempo niet bepaald moordend. De verdediging
stond als een huis, mede dankzij het feit dat niemand zin had om terug te
sprinten, dus iedereen bleef maar netjes op z’'n plek staan.

In de rust werd het tijd voor iets bijzonders. Geen tactische bespreking, geen
gezeur over looplijnen of pressing. Nee, lootjes trekken. Alle posities, inclusief
bank en vlagger, werden opgeschreven. Joep was de eerste gelukkige die een
lootje mocht pakken en hij had geluk! Hij mocht vlaggen. Verder kwamen er
verrassend genoeg niet veel gekke posities uit. Daan Kuijpers mocht backen,
Rob stond CV, Rik en Chris op het middenveld en Blow stond linksbuiten. Voor
de rest had iedereen een vertrouwde plek. Luc en Maarten mochten hun
vertrouwde plek op de bank weer innemen naast coach Zwieber. Alles voelde
ineens heel logisch.

Wat begon als een grap, bleek een meesterzet. Kuil gaf een prachtige steekbal
vanaf rechts, die door Chris met overtuiging werd binnen gewerkt: 2-0. Even
later draaiden de rollen zich om. Chris, nu in de rol van aangever, legde de bal
panklaar voor Maarten, die de 3-0 tegen de touwen schoot. De tegenstander
wist niet wat ze meemaakten: een team dat eruitzag alsof het net uit de kroeg
kwam, speelde ze van de mat. Na 70 minuten floot de scheids af en kon Lierop
4 drie punten bijschrijven. Dit was de laatste wedstrijd van het seizoen.

Er gaan geruchten dat het 2e aast op onze keeper, de witte Reiger. Chris en
Guus worden volgend seizoen ‘zwevende leden’ — oftewel: ze komen opdagen
als het bier koud staat. Ook gonst het in de wandelgangen dat Willem Basten
en Jelle Welten zich bij ons willen aansluiten. Coach Zwieber en zijn assistenten



Janno en Toon kunnen in de zomer even bijkomen en zich opmaken voor een
nieuw seizoen vol spektakel.

Als laatste willen we onze trouwe volgens bedanken. Jullie steun heeft ervoor
gezorgd dat we een mooie 7e plek op de ranglijst hebben weten te halen. lets
waar we ontzettend trots op zijn! En natuurlijk ook bedankt om niet te komen
kijken als Joep het vroeg, hij heeft zijn doelstelling namelijk niet gehaald.



