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... Toen het balletje ging rollen bleek al duidelijk dat het masker en de last-
minute wijziging niks aan scherpte heeft geholpen. Binnen 10 minuten (al leek
het wel 5) stond het al 0-2 voor de uitploeg uit ‘Gimmert’. Dat leek even
voldoende voor ze want ze lieten zich toch even terugzakken waardoor Lierop
wat meer kansen kreeg. En of ze die kregen. Met maar liefst twee 100% kansen
die om zeep werden geholpen door Bekx en vader Joep, konden we het tij niet
keren.

Was het frustratie van de last-minute invaller of kwam het door zijn extra
warming-up thuis waardoor hij 10 minuten lang transformeerde in een combi
van Denzel Dumfries en Mauro Junior. Wat het ook was, het mocht niet baten.

Ondanks zijn opvallende haren was die dikke rooie tien weer een helft lang
verstopt en daarom kon hij meteen in de rust voorover buigen. Lang zijn we
overigens niet binnen geweest want Woetroe moest weer eens laten ruiken
wat hij die dagen allemaal had binnengewerkt. Buiten afkoelen dus en we
kunnen er weer tegenaan.

De tweede helft begonnen we iets sterker. Of het nu de zweepslagen waren of
het feit dat onze dikke rooie eindelijk op zijn favoriete plek, de 10, stond.
Ineens kwam er dreiging van zijn kant. Willem Basten, die overigens niet
onverdienstelijk had gevlagd, bleek in de voorhoede ook een versterking. Hij
lijkt zelfs te kunnen koppen!

Een corner, panklaar bij de eerste paal op het hoofd van Willem die hem naar
de lange hoek kopt. Een hoekschop uit het boekje zou je zeggen. Echter werd
deze kans op een mogelijke remontada grandioos verstoord door Blow die het
een beter idee vond om de bal te onderscheppen en daardoor over te koppen.
Met een blessure liet hij zich later wisselen. Dat duurde wel even en ondanks
de blessure lieten de coaches hem wel vlaggen.

Gemert rook bloed en legde er snel de 3-0 en 4-0 in. De hoop leek vervlogen.
Vers bloed erin dan maar. Bimmel, bedankt voor het meedoen, had in de 25
minuten rust beloofd dat hij “op Narsingh-achtige wijze” nog iets zou laten
zien. En dat deed hij.



Met een prachtige cross ball van links naar rechtsbuiten zette hij Bekx achter
de verdediging. Die bleef koel en wist de bal over de keeper heen te wippen. 1-
4. Helaas was de strijd gestreden en ondanks een paar veelbelovende kansen
leek het geluk niet aan onze zijde. Gemert wist er nog eentje bij te prikken
doordat de linksbuiten van Gemert, zoals wel vaker deze wedstrijd, naar binnen
kapte en het een keer zelf probeerde. 1-5 en Mr. “Kende gai Lierup?” floot voor
het eindsignaal.

In de kantine bepaalde deze keer een vallende balpen ieders herstelmaaltijd.
En onder genot van een Weihenstephaner deed coach Zwieber nog de ronde
met de twee bekende vragen die normaal voér de wedstrijd worden gesteld.
Had hij met deze kennis andere keuzes gemaakt die mogelijk wel hadden
uitgepakt? We zullen het nooit weten.

Op naar Bruheze-uit. Gezien de stand zou dit weer een positieve kant op
moeten gaan, maar we blijven het vierde...



