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… Maarten zelf hield het na 10 minuten al voor gezien - die had waarschijnlijk 

meer slaaptekort dan conditie.  

 

En toen gebeurde er iets zeldzaams: we konden ineens voetballen.  

Jim → 0-1 (wereldgoal)  

Max → 0-2 (doet alsof het normaal is)  

 

Opa Wout werd weer eens van z’n enkels geschopt en lag erbij alsof hij net 

door een tractor was geraakt. Die man heeft ondertussen meer blessures dan 

minuten gespeeld. Rooie Willem deed z’n vaste act: iemand omver beuken → 

vrije trap tegen → 1-2.   

 

Rust: iedereen kapot, iedereen dorst. En wat krijgen we?  Geen ranja, geen 

water, helemaal niks. In Gemert doen ze blijkbaar aan droogtrainen.  

 

Tweede helft was gewoon beschamend.  

De scheidsrechter stond in de middencirkel alsof hij een paaltje was. Die man 

heeft minder meters gemaakt dan Maarten.  

 

De 2-2 kwam door Jelle. Die speelde vandaag alsof hij geld had ingezet op de 

tegenstander.  

 

En dan Willem van den Eijnden…  

Die had de avond ervoor blijkbaar geen normale avond gehad, Ribben naar de 

klote, energie weg, lopen alsof hij net uit elkaar getrokken was. Die kwam niet 

om te voetballen, die kwam herstellen van z’n eigen sekspartij. En dat zag je 

aan alles.  

 

Stan en Jim kregen het ondertussen met elkaar aan de stok omdat de bank net 

zo leeg was als de energie in het team. Communicatie: 0. Structuur: 0. Irritatie: 

100.  

 

Laatste minuut:  

Iedereen weet dat dit fout gaat.  

Jelle, natuurlijk, maakt blunder nummer twee → 3-2.  



Wedstrijd weg. Kansloos.  

 

Koen? Vlagde nog steeds alsof hij een held was, maar helaas: zijn motivatie 

redde het team niet.  

 

Met als hoogtepunten:  

- Maarten die sneller opgaf dan onze conditie   

- Willem die nog in z’n sekspartij zat met z’n hoofd   

- Rooie Willem die denkt dat het rugby is   

- en Jelle die gewoon MOTM was… voor de tegenstander  

 

Vooruitblik:  

12 april 10:45 – Stiphout.  

Misschien handig als:  

- Iedereen komt opdagen   

- Willem z’n energie bewaart voor het veld   

- en Jelle z’n weddenschappen opzegt 

 

 


